işkolumuzun en İYİ sözleşmesi 


iŞLİ SINIFIMIZ 
SUNGURLAR DA 


DAYANIŞMANIN EN GÜZEL 


ÖRNEĞİNİ VERİYOR 


Üst örgütümüz DİSK'in V Genel Kurul Kararları doğrultusunda kurulan grevleri ve direnişleri inceleme komitesi çalışmalarına başladı. 

DİSK Yürütme Kurulu üyesi ve Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı; 

Kemal NEBİOĞLU'nun başkanlığında, DİSK Yürütme Kurulu üyesi ve LASTİK-İŞ Sen- 


KÜÇÜK, PETROL KİMYA-İŞ Sendikası Genel Başkanı Dinçer DOĞU, Sendikamızın Genel Sekreteri Mehmet ER-TÜRK ve Hukuk Dairesi Müdürü Müşir Kaya CANPOLAT'- tan oluşan komite yaptığı son toplantıda, Sendika seçme öz gürlüğü için direnen SUNGUR LAR işçilerine gıda yardımı yapılması kararlaştırdı. 


dikası Genel Sekreteri 


Celal Devamı 7. sayfada 


İbrahim GÜZELCE 


(DİSK Genel Sekreteri) 
i Türkiye İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Rafet İbrahimoğlu'nun da katıldığı Lizbon'da kapitalist Avrupa işveren örgütleri temsilcilerini biraraya getiren toplantıda alinan kararlar bütünüyle işçi sınıfı ve emekçi kitlelerin yaşam ve çalışma koşullarını daha da ağırlaştırıcı niteliktedir. Bu toplantının esas amacı, «ekonomiyi yeniden canlandırma» gerekcesinden öte, ulusal ve uluslararası kapitalist tekellerin sermaye yoğunlaşmasını hızlandırmak, kâr oranını yükseltmek ve sömürüyü daha da şiddetlendirmektir. 

Kapitalist sistemin, tekelci devlet kapitalizminin dünya çapındaki buhranı genelleşmiş olarak devam etmektedir. 
Çok uluslu tekeller ve iktidarları, kendilerinin yarattıkları buhranın sonuçlarını emekçi kitlelerin sırtına yüklemek istiyorlar. Bu doğrultudaki plânlarının uygulaması olarak da önce ücret «artışlarına ve satın alma gücüne Saldırdılar. İç tüketimi kısarak ihracata yöneldiler. İkinci olarak, fabrikaları belirli sürelerde kapayarak kısmi işsizlik yarattılar. Fakat, aynı zamanda daha az işçiyle daha çok iş yapmaya yönelik tedbirler aldılar. Yani, ücretleri sabit tutarak üretim hızını arttırdılar. Binlerce işçiyi işten çıkararak veya iş arayanlara kantan kapayarak açık işsizliği arttırdılar. Bugün 


Devamı 7. sayfada 


Emek en yüce değerdir 


MADEN-İŞ 


Egeli İşçiler 


Birlikten 
Kuvvet 


Dosar 


Maden. İşte Birleşiyorlar 


Ege bölgesinde saflarımıza olan akın gün geçtikçe büyük boyutlara ulaşıyor. 

Egeli emekçiler; Ülkemizde- ki kapitalist sömürü düzeni gereği gittikçe derinleşen ekonomik bunalımın sonuçlarını burjuvazinin nasıl işçi sınıfının sirtindan Oo çıkarmaya çalıştığını görüyorlar. 

Onlar burjuvazinin siyasal egemenliğini sürdürme yolunda verdiği sınıf savaşının bugün nedenli iğrenç . hedefleri olduğunu anlamışlar. 

Onlar Türkiye işçi sınıfının kapitalist yağmaya, emperyalist talana ve faşist barbarlığa karşı verdiği Demokrasi ve Hürriyet kavgasında başarı için bütünleşmenin zorunlu olduğuna inanmışlar. 

«Tek bir işçi hiçtir ama, birleşirse onbinleri, dağları yırtar, ayırır, yeni bir alem getirir» diyorlar. 

ii ei 


Son günlerde ÜSTÜN KA-LIP MARANGOZMAK., EG-SOZ SAN., ÇETİNEL, MAS-COT RADYO, ANADOLU LİFT SAN. işçileri de devrimci mücadelede birlik ilkesine olan inançlarını saflarımıza geçerek gösterdiler. DİSK; insan onuruna yaraşır, Özgürce yaşamak için gözünü budaktan 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BİMAK'ta GREV VAR 


BİR ANADOLU TÜRKÜSÜ: GREVE GİDEN İÇİN Sürgünseldi papatyalar, sürgünseldi zerdali, 


cağıltı dallarda 


Lale, nergis, mormenekşe, sürgünseldi yüreğimin çileği Grevden yiğit haberin aldım, bir nar fidesi diktim toprağa Yüreği yeryüzü buğdayı şahan, yar eylen bende gelim. 
BİR ANADOLU TÜRKÜSÜ DAHA: GREVDEN Grev gözcüsü olduk, türkü söyledik bolu beyine karşı Bir türküde Şili'den geldi, İspanyadan, Vietnam'dan yel ile Bir türküde Torlak Kemal'den anacan, yüreğimiz uludağ gibi Kocca bir türkü olduk hepimiz ırmaklarda allı turnam can 


DUYURU 


Genel Yürütme Kurulumuzun 30/9/1975 günlü toplantısında: 1/10/1975 tarihinden itibaren; 

1 Koordinasyon Dairesinin 
Mehmet Karaca'nın başkanlığına, 

2 Mesleki Kısımlar Dairesi ve Eğitim Dairesi ile Sosyal İlişkiler Dairesinin Mehmet Ertürk'ün başkanlığına, 

3 Basın Yayın ve Tanıtma 
Dairesi ile Hukuk İşleri Dairesinin Şinasi Kaya'nın başkanlığına, 

4 Sosyal Hizmetler ve Tesisler Dairesi ile Yatırımlar ve İşletmeler Dairesinin Bahtiyar OErkul'un başkanlığına bağlanması kararlaştırılmıştır. 


ant— 


BİZ TÜM EMEKÇİLER 

BİZ TÜM YURTSEVERLER 

FAŞİZME 

EMPERYALİZME 

VE SÖMÜRÜYE KARŞI 

HİÇBİRŞEYDEN 

KORKMADAN 

BIKMADAN 

USANMADAN 

YILMADAN 

SONUNA KADAR 

MÜCADELE 
EDECEĞİMİZE 

EMEKÇİLİK 
ŞEREFİMİZ 

VE YURTSEVERLİK NAMUSUMUZ 

ÜZERİNE 

AND İÇERİZ... 


Topçular'da kurulu EMEK 

CIVATA FAB. işyerinde . çalışan işçiler topluca saflarımıza geçtiler. İşveren işçilerin sendikalaşma hareketi karşısında 20 işçinin iş akdini fesh etti. Hukuksal girişimler sürdürülmektedir. 
“GENEL MAKİNA işyerinde Bölgemizce yapılan örgütlenme sonunda yetki prosedürü içinde sürdürülen girişimler sırasında işveren fabrikada çalışmayan kendi hısımlarını işyerinde çalışır gösterdi. Bölge Çalışma Müdürlüğünce bu konuda yerinde inceleme yapılmasına karşın inceleme sonucunda yanlış bir yargıyla olumsuz karar verildi. 


İZSAL DÖKÜM işyerinde Toplu Sözleşme görüşmeleri başlar başlamaz, işveren işyeri Sendika Baştemsilcimizin Temsilcilik vasfının kaldırılmasını bu görüşmelerin 
ön şartı olarak ileri sürdü. 2 
aya yaklaşan bir süredir tutumunu değiştirmeyen işverenin bu tutumundan hareketle Sendikamız kesin tavrını belirleyerek Toplu Sözleşme görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlandığı yargısıyla yasal hakkını kullanacak. 


Sizlere üretkenliği çukurova toprağından, ak umutları kar gibi pamuk tarlalarından, alan, döneklik nedir bilmeyen, buğday tenli güleç yüzlü insanlardan sözümüz var dersek aklınıza ilk gelen ÇUMİTAŞ GREVCİLERİ olur değilmi? 

«Vurun ha davullar vurun. 
Sesimiz kaplasın ÇUKUROVA yı Duysun dağ taş, Bizim insanlarımız GREVİMİZ VAR BUGÜN» diye gürleyen ÇU-MİTAŞ grevcilerinin sesi kulaklarınızda çınlamaya başladı bile değilmi? 

Ne oldu niye duraksadınız bir an. Grev davulunun çalındığı 26 Şubat 1975 tarihinin öncesi ve sonrası ÇUMİTAŞ'- lıların emeği hayatı ve geleceği üzerinde oynananları anımsadınız da ondan değilmi? 

Nasıl unutulabilir “onların örnek mücadelesi. 

İş yerinde işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin hiç bir güvenceye o sahip olmayan ÇUMİTAŞ işçilerinin çoğu vasıflı işçidir. Ama aldıkları ücret asgari ücretin çok altındadır. Bir sendika vardır burada. Vardır da bu sendika şu burjuvazinin çıkarına çalışan sendikalar türünden sarı sendikadır. 

Kararlıdır ÇUMİTAŞ İŞÇİ-Sİ. İşyerinden bu sarı sendikayı siler. Sendikamız MA-DEN-İŞ'in saflarına geçerler. 
1.Temmuz.1974 tarihinde top lu sözleşme görüşmelerine başlanır. İşveren alışmıştır her dediğini kabul ettirmeye. 
Bu kez karşısında devrimci 


Topkapı-İSTANBUL |. Bölge Temsilciliğimiz, Ana Tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca her ay yapılması gereken Bölge Temsilciler Kurulu toplantısı 11.10.1975 tarihinde Merter Sitesi Lastik-İş Bina- sı Toplantı Salonunda yaptı. 

Genel Yönetim Kurulumuzun 23-26 Eylül 1975 tarihleri arasında Sendikamızın Gönen İşçi Tatil ve Eğitim Sitesi (Mİ TES) de yaptığı XXII. Dönem 
3. cü Olağan toplantısında bu konuyla ilgili alınan karardan 


bir örgüt vardır onun. Amacına ulaşamaz, tedirginleşir, hır çınlaşır. Toplu sözleşme gö- 


, rüşmelerinde uyuşmaz tavrını 


değiştirmez ve işçiler üzerinde yasa dışı eylemlere girişir. 

7.Ekim.1974 de grev kararı alınır. Yörede sıkı yönetim uy gulaması vardır. 8 Kasım da Sendikamız bu işyerinde fiili grev uygulamasına geçileceğini yasa gereği komutanlığa bildirir. GREV'e izin vermez sıkı yönetim. 

Yasal hakkını o kullanamaz grev silahını ateşleyemez. Yasa dışı koşullarda çalışmaya zorlanır, her geçen gün işveren vekilleri yeni bir baskı yöntemi uygularlar ÇUMİTAŞ işçisi üzerine. 

İşveren işçi çıkarmaya baş lar. Bütün bunlar sıkı yönetimin GREV'e izin vermemesin- den sonra belirginleşir. 

Sıkı Yönetim kimin yararınadır? 

© Üst örgütümüz DİSK ÇU-MİTAŞ'ta sergilenen &ylemlere karşı kesin tavır alarak sıkı yönetim Komutanlığınca greve izin verilmesi için girişimlerde bulunur Sıkı . Yönetim Komutanlığına ve Başbakanlığa durumu bildirir. 

ÇUMİTAŞ işçisi işverenin yasa dışı eylemlerine karşı di renişe geçer. 

Nihayet Sıkı Yönetim Komu tanlığı 26 Şubat 1975 tarihinde greve izin verir. 

Vurulur davullar, o söylenir grev türküleri. ÇUMİTAŞ'lılar Çukurovalı emekçilerin umu- 


hareketle I. Bölge Temsilciler Kurulu toplantısında; 

İşçi sınıfı hareketinin gün geçtikçe ileri boyutlara ulaşması karşısında burjuvazinin birbiri ardına sergilediği öz açısından aynı eylem biçimi yönünden farklı, işçi sınıfı birliğini bozmak, haklı işçi eylemlerini türlü provakasyon- 


lar, ajitasyonlar (kışkırtmalar) ile yasa dışı göstermek ama- 


cıyla giriştiği eylemlere karşı uyanık bulunulması, emperyalizmin işçi sınıfının haklı mücadelesine zarar verme, onun uluslararası birliğini: ze- 


du olurlar. Grev boyunca işveren vekilleri neler neler denerler. 

Bölge çalışma müdürlüğü tarafından greve katılamıyacak kişiler olarak görevlendirilen işçileri işveren üretime yönelik işlerde çalışmaya zorlar, İşyeri genel müdürü ve teknik elemanlar grev kırıcılığı denemelerinde bulunurlar. 
İşyeri müdürü grevci işçiler üzerine yapılan ölümcül saldırıların her zaman en önündedir. 

Yıldıramazlar o ÇUMİTAŞLI-LARI, onlar her zaman dimdik tir. 

İşveren ve vekilerinin yasa dışı davranışlarını protesto için Tarsus'dan Mersin'e kadar bir yürüyüş yapan grevcilerin haklılığı tüm yöre halkı tarafından kabullenilir. 

Grev boyunca işçilere yapılan baskılar nedeniyle ren vekilleri ve suçlular aleyhine dört kamu, ondan fazla şahsi dava açılır. 


Bu saldırıların en hunharca-' 


sı grevin 218. gününde grevi yürütmekle görevli Nurettin CAVDARGİL ilẹ grevci işçiler den Süleyman ERGÖRE karşı düzenlenir. 

ÇUMİTAŞ Genel Müdürü Suat YELKİN'nin teşfik ve az- 


mettirmesiyle mühendis Ali. 


ŞAHİN kullandığı otoyu Nuret tin ÇAVDARGİLİ'in üzerine sürer, öldürmek amacıyla düzenlenen bu saldırıdan ÇAV-DARGİL yaralı olarak kurtulur, olayın sorumlusu tutuklanarak kanuni kovuşturma yapılır. 


- kadaşlarımızın “işyerleri gerekse Bölge so- 


“yasi: cinayetlerin 


işve- 


deleme böylelikle başarısını engellemek için kullandığı ters akımlara karşı aktif mü- 


cadele verilmesi kararlaştırıl- - 


dı. 

l. Bölge o Temsilciliğimizin geçen bir aylık çalışmalarını değerleridiren bu Bölgeye bağ lı işyerlerindeki Temsilci argerek kendi 


runlarına karşı gösterdikleri duyarlılık, bu doğrultuda yaptıkları öneriler Bölgemizin çalışmalarının daha ileri boyutlara ulaştırmasında önderlik edecektir. 


m 


GREVİ BURJUVAZİYE DERS OLDU 


Bu ölümcül saldırı ile Ülkemizde sürdürülmekte olan si- ekonomik mücadeleyi yansıyan bölümü- ne ÇUMİTAŞ grevcileri de BEKO, SUNGURLAR, BEREÇ, işçileri gibi tanık oldular. 

4 Ekim 1975 te toplu sözleşmeleri imzalandı ÇUMİTAŞ işçilerinin. 

2 yıl süreli bu toplu sözleşmeyle 1. vıl 37 2. yıl 25 TL. 


ücret zammı aldılar, anlaşma 


tarihinde her üyemize işveren 


net 6000 TL. ödeme yapacak. 


ÇUMİTAŞ grevcileri işten çıkarılan 10 arkadaşlarını top lu sözleşmeyle yeniden işe aldırdılar. 

Bu onların devrimci kararlılığının sınıfsal bilincinin, mücadeleci karakterinin başarısıdır. 

Peki ÇUMİTAŞ işçisinin bur 


juvaziye karşı verdiği müca-- 


dele bu başarıyla noktalanacakmı? Bakın ÇUMİTAŞ'lılar ne diyor; 

«Biz aylar boyu mücadele verdik ekonomik mücademiz- de elimizdeki tek silah olan grevi başarıyla sürdürdük. 

Bu mücadele içinde burjuvazinin tüm işçi sınıfı üzerinde uyguladığı eylemlerin ama cının biçimsel demokrasiyle açık terör rejimi unsurları bağ daştırarak faşist bir yapı yaratmaya yönelik olduğunu açık ca gördük, yaşadık. 

Bilendik, işçi sınıfının emek ten yana bir düzen kurma yolundaki mücadelesinde yürüyoruz yürüyeceğiz daima dimdik!» 


Pendik IV. Bölge Temsilciliğimize bağlı PRESİZ işyeri baştemsilcimiz; Kemal İKİN-Cİ'yi 3.10.1975 tariinde müessif bir trafik kazasında kaybettik. 

Artvin'in Yusufeli kazasında doğan ve 1971 yılında Ankara Sanat Enstitüsünü bitiren Kemal'in işçilik hayatı Ankara'da DÖKSAN işyerinde başlar. 

Bu işyerinde işçilik hayatna başlamasıyla birlikte sendikamızın örgütlenme çalışmalarına katılır ve bu yüz- den işyerinden çıkarılır. 

Kemal, uğraşını İstanbul - Pendik'te kurulu AKSAN ME-TAL İMALAT ve son işyeri olan PRESİZ METAL İMALAT işyerinde sürdürür. 

Devrimci karakteri onu PRESİZ'de. yoğun bir mücadeleye iter. PRESİZ örgütlenmesinin en önündedir yeri Kemal'in. 

İşçi arkadaşlarıyla omuz omuza verdiği bu mücadelenin başarısını işyerinde yapılan REFERANDUM pekiştirir. 

Devrimci kardeşimiz REFE-RANDUM'un başarısıyla sonuçlanan mücadeleden sonra işyeri baştemsilciliğine seçilir. 

İşyerinde uygulanan her türlü Anti-Demokratik baskılara yiğitçe karşı koyan Kemal, PRESİZ işçilerinin eko- | 
| nomik mücadelesinin başarı- 
ya ulaşması için yiğitçe. uğraşını sürdürmüş ve işyerinde imzalanan toplu sözleşmenin başarısında katkısı büyük olmuştur. 

Fakir bir anadolu kasabasın- dan gelerek işçi sınıfı mü- | cadelesinin ön saflarında yer alan yiğit kardeşimizi bu acı kaza aramızdan koparmıştır. 

Bütün bölgelerden gelen işçi arkadaşları ve tüm PRESİZ lilerin omuzlarında Bölge temsilciliğinden alınan Kemal'in cenazesi, Ankara asfaltına kadar omuzlarda taşınmış ve Sendikamızın Yürütme Kurulu üyeleri ile Bölge Temsilcilerimizin katıldığı bu son görev- de, anısına yapılan saygı duruşundan sonra 9.10.1975 tarihinde uçakla Erzurum'a ora- dan doğduğu yer olan Artvin'- in Yusufeli ilçesine Bölge Temsilciliğimiz hukuk müşaviri ve PRESİZ'li işçi arkadaşlarımız tarafından götürülmüştür. ; 

Bu acı kazanın aramızdan aldığı Kemal'in anısı, burjuvazi ve işbirlikçilerine karşı giriştiğimiz her hak alma mücadelesinde önderimiz olacaktır. 

Tüm işçi sınıfına, emeğiyle geçinenlere ve yakınlarına baş sağlığı dileriz. 


pendikte işverenlerin işçi kıyımına karşı 


İŞÇİLER AKTİF GİRİŞİMDE BULUNACAK 


, Kartal'da kurulu SEVİL PRO-FİL işyerinde Toplu Sözleşme süresinin bitmesi üzerine yeni dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine başlanması için yetki beklenirken işveren Toplu Sözleşme de belirtilen yemek listelerinin hazırlanması sırasında Temsilcilerin görüşü alınması şartına uymamış ve kendi hazırladığı listeyi Baştemsilcimize zorla onaylatmak istemiştir. 

Baştemsilcimizin kendisine Toplu Sözleşme hükmünü hatırlatması üzerine işveren Baştemsilcimizin iş akdini 17. 
maddeye göre fesh etmiştir. 

Evet 1. ve IV. Bölge Temsilciliğimizde son günlerde belirginleşen işverenlerin ya- 


_ sa dışı eylemlerini böylece sı- 


raladıktan sonra bu tür eylemlerin nedeni konusunda Pendik IV. Bölge Temsilcimiz Halit ERDEM'in yanıtını verelim. «işverenler kendi isteklerine boyun eğilmemesi, baskılarına tepki gösterilme- 


yasa dışı eylemlere teşvik etmekte amaçladıkları tensikat ve Toplu işçi çıkarmayı böylelikle gerçekleştirmeyi denemektedirler. Bu tür tavırların son günlerde yoğunluk kazanması üzerine Bölge Temsilciliğimizde işçi arkadaşlarla bir toplantı yapılmış konu derinlemesine tartışılarak işten çıkartılan temsilci arkadaşlarımızın tekrar işe alınması yolunda aktif girişimler- de bulunulması karar altına alınmıştır. 

Son olarak SEVİL PROFİL işyerinde tekrarlanan yasa dışı olay gerek işçi arkadaşlarımız ve gerekse Temsilciliğimiz tarafından konunun üzerinde önemle durulmasını gerektirmiştir. 

1/11/1975 tarihinde Toplu Sözleşme görüşmelerine başlanılması gereken bu işyerinde çalışan işçi arkadaşlar bu görüşmelere başlamak için işyeri obaştemsilcimiz Erol YERMEZ'in işe alınmasını şart 


si karşısında işçileri açıkça (koşmaktadırlar. 


pancar motor işçisinin birligini hiçbir güç bozamayacak 


Topkapı-İSTANBUL l., Bölge Temsilciliğimiz sınırları içinde kurulu PANCAR MOTOR İşyerinde çalışan işçilerin saflarımıza katılmasıyla sarı sendika ve işveren tarafından her geçen gün yenilenen oyunlar aylardır sürüp gidiyor. 

- Bilindiği gibi Toplu Sözleşmeyi bitim tarihinden çok önce fesh etmeleri ve böylelikle iş yerinde Sendikamızı yetkisiz bırakma girişimlerinin sonuçsuz kalmasıyla amacına ulaşamayan sarı sendika İstanbul IV. ve VIII. İş Mahkemelerinin REFERANDUM kararı vermesi üzerine de VIII. İş Mahkemesinin kararına itiraz etmişti. 

O.sıralar bir bildiri yayınlayan l. Bölge Temsilciliğimiz bu noktadan sonraki gelişmeleri PANCAR MOTOR İşçisine duyurmuş IV. İş Mahkemesinin REFERANDUM kararına uymayan Bölge Çalışma Müdürlüğünün yetkiyi karşı sendikaya verdiğini, REFERANDUM kararı veren hakimin yargı- 
-tayın bozma kararına uyduğunu belirtmiş, «MC Hükümeti- nin baskısıyla REFERANDUM kararı verenler bile kararı geri almak zorunda bırakılmış PANCAR MOTOR işçisinin Sarı sendika ve işveren ikilisi tarafından ezilmesine, sömürülmesine devam edilmesi istenmiştir» denilmişti. 

Ayrıca bu bildiride Sendikamız, MADEN-İŞ'in yasal girişimlerini devam ettirdiğini, yargıtay Genel Kurulundan olumlu bir karar çıkması için azami çaba gösterildiğine de değinilerek Türk Metal 16 üyesiyle Sözleşme yapsa bile bu Sözleşmeden üyelerimizin aidat ödemeden, faydalanacakları ve bu sendikanın çeşitli aldatmacalarına karşı PANCAR MOTOR işçisinin birliğini bozmadan mücadelesine devam etmesi gerektiği, ancak böylesine kararlı bir tutumla Sendikamızın işyerinde (GENERAL ELEKTRİK işyerinde olduğu gibi) sözleşmeyi yürütebileceği anlatılmıştı. 

l. Bölge Temsilciliğimiz bu duyurusuyla Türk -Metal'in PANCAR MOTOR işçisinin bütünlüğünü bozma yolunda eylemlere geçebileceğine dikkati çekiyordu. 

Geçtiğimiz günlerde Türk Metal bu tür eylemlerini yenileyerek bir bildiri yayınladı ve 275 sayılı yasanın 21. ci maddesine göre sendikalarına üye olmayanların bu sözleşmeden faydalanamıyacağını söyledi. 

Bu bildirilerinde grev ve lokavtın geçici olarak durdurulmasından bahseden maddeyi kendi amaçlarına paravan etmeye çalışarak. bilgisizliklerini gözler önüne sermiş olsalar da aslında bilerek işçiyi yanıltmayı denediler. 

274 ve 275 sayılı yasaların Sözleşme yapan Sendikanın üyesi olmayanlarada hak tanıdığını bilmezlikten gelen bu hareketleriyle PANCAR MOTOR işçisinin birliğini bozabileceklerini sandılar. 

Fakat neyi denerlerse denesinler PANCAR MOTOR işçisinin kesin tavrı bu girişimleri sonuçsuz bırakacak, onlar özlemini çektikleri devrimci Sendikaları ve onun devrimci üyeleriyle ergeç bütünleşerek sarı şebekeye gerekli dersi vereceklerdir. 


YILDIZ GALVENİZ SAÇ San. 
işyerinde işveren uygulamaya başladığı geçici mukavele ile işçi çalıştırma eylemine devam ediyor. Bir süre önce bu işyerinde çalışan üyelerimiz adına Sendikamızca imzalanan Toplu Sözleşmeyi etkisiz bırakma yolunda işveren giriştiği eylemlere her gün bir yenisini ekliyor. 

İşverenin bu yasa dışı tavrına karşı işyeri Sendika Temsilcilerimiz işe giren her. işçinin sendikaya üye olması ve toplu sözleşmeden yararlanmasının yasal hakkı olduğunu savunmakta bu uygulamayı gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdürmektedir. 


Ayrıca yine aynı işyerinde bir işçi arkadaşımızın servis aracına binmesini engellemek isteyen Personel Müdürü, Baştemsilcimizin olaya müdahale etmesi üzerine temsilcilerimizin işten çıkarılma- sı amacıyla tahrik edici tavir almış ve işveren olay son- 


rası sendikamızdan temsilci arkadaşların bu vasıflarının 


kaldırılmasını istemiştir. 

Sendikamızın olayla ilgili gerekli incelemesi sonunda işverenin bu istemine bir neden olmadığı yargısına varılarak işverenin her türlü tertibine -karşı üyelerimize sërin kanlı ve hazırlıklı olunma- sı gerektiği uyarısında bulunulmuştur. 


“CAĞDAŞ GIDA-İŞ 
DİSK'E KATILMA 
KARARI ALDI 


Geçtiğimiz günlerde TÜRK- 

İŞ'e bağlı TEK GIDA-İŞ Sendikasının örgütlü olduğu toplam 
2075 kişilik CİBALI SIGARA 
Fabrikası 3800 kişilik USKU- 


DAR YAPRAK TÜTÜN,- 2800 
kişilik İSTANBUL SİGARA fabrikasından öncü işçilerin oluşturduğu TÜRKİYE ` ÇAĞ-DAŞ GIDA-İŞ SENDİKASI ilk genel kurulunu yaptı. 
Kongrede DİSK'in tüzüğüne göre tüzük değişikliği yapılacak bu işyerlerini temsilen 
218 delege oy birliği ile 
DİSK'e katılma kararı aldılar. 
Yapılan seçimler sonucunda Genel Başkanlığa Meyzun SULTAN Başkan Vekillikleri- 


- Zehra Zileli, 


ne, Niyazi Toğuç, Musa Koç, Genel Sekreterliğe ise Emin Aktimur getirildiler. > 

Kongreye katılan DİSK Genel Başkan Vekili Rıza Güven DİSK . Örgütlenme Dairesi Başkanı, Mehmet KARACA yaptıkları konuşmalarda DİSK in işçi sınıfının birliğini sağ-Iamaya yönelik çalışmalarını ilke ve hedeflerini delegelere anlattılar. 

Çağdaş Gıda- İş'in ilk genel kurulunda alınan DİSK'e katılma kararı 30.9.1975 -tarihinde Genel Başkan Meyzun SUL-TAN tarafından DİSK Genel Sekreterine sunulmuştur. 


İsdemir işcisi 

leisi beraber 


Gün geçmiyorki bir Bölgemizden nasırlı ellerin kenetlendiği, hep bir ağızdan «Yerimiz devrimci örgütlerdir bütünleşelim» serzenişinin yükseldiği haberi gelmesin. 

Doğudan, batıdan, kuzeyden 

güneyden her yerden geliyorlar. Metal-İşçileri, Maden-İşçileri, Lastik, Kimya, Gıda işçileri tüm Sanayii kollarında çalışan işçiler akın akın DİSK'in saflarına geliyorlar. 
“ DİSK çatısı altındaki devrimci örgütler güçleniyorlar. 
Ekonomik mücadelede işçi sınıfının tek seçeneği olmuşlar, proleteryayı _ bilinçlendirme yolunda tüm olanakları ile çalışıyorlar. 

Açıkça tırmanış içinde bulunan faşizme set çekilmesi demokratik hak ve özgürlüklerin korunup geliştirilmesi 


. bu aşamadan hareketle işçi 


sınıfı bilimi doğrultusunda emekten yana bir düzenin kurulmasında itici güc, toplu mun öncüsü işçi sınıfıdır diyorlar. 

İşçi sınıfının ve müttefiklerini bu uğurda omuz omuza mücadeleye çağrıyor, ekonomik-politik ve ideolojik mücadelenin ayrılmazlığını vurguluyorlar. 

İşçi sınıfı kendi bilimsel dünya görüşü ile değerlendirmesini yapıyor, kimin emek- 


ten yana kimin sermayeden - 


yana olduğunu görüyor. 


Son günlerde Kayseri ve Elazığ'da yoğun bir satlaşma 


var. 

İşdemir İşçisine karşı yapılan yasa dışı saldırılar her an yenileniyor. Servis otobüslerinde işyerinde trende her yerde sergileniyor bu eylemler. Kimler tarafındanmı? İşveren ve MC'yi oluşturan bir siyasi örgütün yan örgütü durumunda çalışan Çelik-İş tarafından yapılıyor. Ama İşdemir işçisi tüm bunlara devrim- 


ci kararlılıkla göğüs geriyor. . 


Kendi çağdışı saplantılarda olmayanlara faşist olmayanlara karşı yani tüm İşdemir İşçisine yapıyorlar bu saldırıları. Daha İşdemir'e girmek için müracaat ettiğinizde ortaya çıkıyorlar. İşveren Vekilleri ile birlikte yaptıkları imtihanlarda sorular soruyorlar Franko'yu soruyorlar! İspanya iç savaşında Hitlerin kiralık katillerinin kullandığı uçaklara Mussolini'nin yolladığı ordulara sırtını dayayan. işbirlikçi burjuvazi ve büyük toprak sahiplerinin temsilcisi olan Franko'yu, 100 binlerce halkı katlederek iktidarı ele geçiren, geçtiğimiz günlerde de 5 
özgürlük ve bağımsızlık aşığını öldüren bu faşisti kendilerine örnek almışlar. 

Fakat bir de şu var! Açıkça biz faşistiz de diyemiyorlar. 
ırkçılıklarını milliyetçilikle maskelemeye çalışıyorlar. Ne var ki bu yöntemlerle İşdemir 


İşçisini ne yıldırabiliyorlar ne de sindirebiliyorlar. 
Bizimle beraber İŞDEMİR İŞÇİSİ! 
> 


EKONOMİ 
POLİT 


HER İŞÇİNİN DERDİ 


Herkes mutlu yaşamak ister. Maddi sıkıntıdan kendi- . 


ni ve ailesini, yurdunu, kurtarıp, kendini geliştirmek, kül- türlü bir insan olarak yetiştirmek ister. Bunu gerçekleştiremeyenler, hiç değise çocuklarının böyle yetişmesini arzu ederler. Ama görüyoruz ki bu mekanizma içinde bizle- 


rin çoğumuzun varamadığı bu seviyeye, çocuklarımız da | 


varamayacaktır. Patronlar ve onların adamları bize: «İşçisin sen, işçi kal...» diyorlar. Bu beylerin düzeni değişme- den hiç birimiz dilediğimiz, düşündüğümüz bir hayata varamayız. 4 

Çoğumuz, toplu sözleşme zamanını iple çekiyoruz. İstediğimiz, ücret artışlarını alarak hayat pahalılığına ayak uydurabilmek... Peki ama bu hayat phalılığını ne yaratıyor? 
Burjuvazi: «Bunun sebebi, işçilerin fazla ücretleridir» diyor. Peki ya biz, biz ne diyoruz? Bizim cevabımız açık ve bilimseldir: «Hayat pahalılığını yaratan burjuvazinin düzeni, yani kapitalizmdir.» 

Onlar bu bilimsel görüşe köpürüyorlar. Grevleri kanunsuz ilân: ediyorlar, panzer, faşist saldırılar yapılıyor. 
Örnekleri çok... Ve elbet, işçi sınıfı, hastalığın adını söylemekle kalmıyor, bunun ilâcını da belirtiyor. Diyor ki, bütün bu zorlukların yok olması, ancak düzenin değişmesiyle olanaklıdır. Bunun bir başka türlü yolu yoktur. 

Bizim ilâcımızın formülü nedir? Bu formül, iktidara işçi sınıfının ve emekçi halkın gelmesidir. 

Daha iyi bir hayat için çalışırken, bu. uğurda devrimci sendikalarımızda toplanır, grev silâhımızı kullanırken, bu noktaların aklımızdan çıkmaması gerekiyor. Günlük hayat- ta karışlaştığınız her türlü problemin cevabı hem burju- 


vaca verilir ve bu cevap gericidir, hem de işçi sınıfının - 


bilimsel dünya görüşü tarafından verilir bu cevap ilericidir, geniş çoğunluğun ve ülkenin çıkarınadır. 


HİLE DÜZENİMİZİ YIKAN BURJUVAZİNİN DÜZENİDİR 


Burjuvazi, gerici çevreler, kendi düzenlerininyarattığı her kötülüğü, çeşitli yollardan örtbas edip, devrimcilere yüklerler. Aile düzeni de böyledir. Bugün milyonlarca aile, kapitalizmin cenderesi altındadır. Yoksulluk, eğitimsizlik geçimsizliği yaratır. Aile içindeki geçimsizlikler, çocukların kötü eğitimine yol açarlar. Kapitalizmin yarattığı işsizlik, aileleri parçalar, ayırır. Çocukları iki arada bir derede bırakır. Kötü yollara saptırır. Erkeği evinden ayırır, gurbetlere atar. Ekmek parasını burjuvazinin elinden almak için insan bütün gücünü kapitaliste satar. 

Düşük ücret, insanca yaşamak imkanı tanımaz.. Kişileri düzene ve onu yaratanlara esirleştirir. Emekçiler gün- de 8-12 saat köle gibi çalışmaktan, kendilerine bakamazlar. Kültürlerini geliştirme yolları ise ta baştan tıkanmıştır. Burjuvazi, emekçi halkın bütün bunlara ses çıkartma- dan itat etmesini ister. Kanunlar getirir, kanunlar yapar. 
Yoksulluk içinde çırpınan irsanların birbiriyle sürtüşmesi, bunun içindir. Herkesin anlaması gereken şey, günlük yaşamımızdaki bu bozuklukların yegane sebebinin, burjuvazinin düzeni olduğudur: Bunun değişmesi ise, hepimizin davamıza bilinçle, inançla sarılmasından ve bu uğurda mücadele yürüterek zafere ulaşmak tan geçer. 


7 MADENİ EŞİN 
bK | SÖZLEŞMESİNİ 


Sendikamız ile  RABAK ELEKTROLİTİK BAKIR ve MA-MULLERİ A.Ş. nin İstanbul ve İzmit'te bulunan işyerlerinde sürdürülmekte olan toplu söz leşme görüşmelerinin anlaşmazlıkla 'neticelenmesi üzerine alınan grev kararından son ra, yapılan temaslar olumlu sonuç vermiş ve anlaşma sağ lanmıştır. 

Varılan anlaşmaya göre sözleşme 23.6.1975 - 23.6.1977 tarihleri arasında yürürlükte kalacaktır. 

Sözleşme ile işyerlerinde asgari saat ücreti; 23.6.1975'- den itibaren 650, 23.6.1976- dan itibaren de 700 kuruşa çıkarılmıştır. 

Üyelerimizin saat ücretleri- ne 26.6.1975'de 500 ` kuruş, 23.6.1976'da da 500 kuruş zam yapılacaktır. 

Üyelerimizin haftalık çalışma süreleri 45 saattir. Ancak, ödeme 48 saat üzerinden yapılacaktır. 

İşyerinde 1 ay 1 yıl arası kıdemli olan üyelerimiz her sözleşme yılında 80 günlük, 

1-2 yıl arası kıdemli olan üyelerimiz her sözleşme yılın da 90 günlük (3 maaş), 

2 yıldan fazla kıdemli olan 
üyelerimiz de her sözleşme yılında 120 günlük (4 maaş) 


ücretleri tutarında ikramiye alacaklardır. 
İşyerinde ortalama kıdem 


süresi 7 yıl olduğundan, aslında: tüm üyelerimizin yılda 
4 maaş ikramiye alacakları 


söylenebilir. 

Üyelerimize; 

1 Ayda brüt birer yevmiyeleri tutarında AYLIK PRİM, 

2 Ayda 100.— TL.'sından 
aşağı olmamak kaydıyla IS-TİHSAL PRİMİ, 

3 İş programını tamamlama ödentisi olarak da her yıl brüt 3750 — TL. verilecektir. 

Üyelerimizin normal fazla çalışmaları .%. 75 zamlı, hafta tatilinde çalışan üyelerimizin bu çalışmaları % 100 zamlı ödenecektir. 

Üyelerimizin yıllık ücretli izin sürelerine 3 gün ilâve edilmiştir ve üyelerimizin yıllık izin ücretleri % 50 zamlı ödenecek ve ayrıca üyelerimize izne çıkarken 1500 — TL. 
izin ödeneği verilecektir. 

“Üyelere 29 Ekim ve Şeker-Kurban Bayram ücretleri, çalışılmadan % 75, bu günlerde 
çalışıldığı takdirde % 100 
zamlı ödenecektir. 

Diğer Genel tatil günlerinde de çalışmaları halinde ücretleri “o 100 zamlı ödenecektir. 

Dini bayram arefe günleri tam gün ücretli tatil olacaktır. 

Ancak, arefe günü çalışıldığı takdirde ücretler % 100 
zamlı ödenecektir. 

“Ayrıca dini bayramlarda üyelerimize 500.— er TL. bayram ödentisi verilecektir. 

Üyelerimizin kıdem tazminatları 30 günlük yevmiyeleri tutarında ve % 50 zamlı ödenecektir. 


ŞKOLUNUN EN ÙV 
SENDAI MAB 


SOSYAL YARDIMLAR; Evlenmede 1000.— TL., Doğumda 750.— TL., Üyenin ölümünde yakınlarına 6.000.— TL., yakınlarının ölümünde üye ye 1.000.— TL. olarak belirlenmiştir. Üyelerimize herbir çocukları için ayda 50.— TL. 
çocuk zammı ile tahsilde olan ilk okula giden her çocuğuna ayda 100 — TL., orta okula giden her çocuğuna ayda 125 — TL., Liseye giden her çocuğuna ayda 150.— TL., yüksek tahsile giden her çocuğuna da ayda 300.— TL., tahsil yardımı verilecektir. 

Üyelerimize her yıl 1500.— TL. yakacak yardımı ile bir öğün doyurucu, kalite ve kalorili yemek verilecektir. Yamek zamanı işyeri dışında görevli olan üyelerimize ( 15.— TL. yemek ücreti ödenecektir. 

Üyelerimizin işyerine getirilip götürülmeleri, yeni güzergâh ilâvesi ile işverence temin edilen vasıtalarla yapilacaktır. 

İşyerinde gece çalışan üyelerimizin bu süreye ait saat ücretleri 100 kuruş zamlı ödenecektir. 

Gece herhangi bir nedenle mesai haricinde işyerine Ççağırılan üyenin saat ücreti % 
125 zamlı ödenecektir. 

Bunların dışında; S.S.K. öde neği, Sendikal hak ve menfaatler sağlayan bu toplu iş sözleşmesinden 500'ü İstanbul, 150'si İzmit işyerinde olmak üzere 650 üyemiz istifa- de edecektir. 


Seydişehir'de Toplu Sözleşme Çalışmaları Sürdürülüyor 


Seydişehir Alüminyum Te- 


-sislerinde çalışan 8 bin işçi 


adına Özgür Alüminyum-İş Sendikası tarafından yapılacak yeni dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. 
31 Ocak 1976 tarihinde yürürlükteki Toplu İş Sözleşmesi süresinin bitimiyle başlanacak olan yeni dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri için yapılan bu ön çalışmalar sendikamız MADEN-İŞin desteğiyle Özgür Alüminyum-İş tarafından sürdürülmektedir. 


Bu amaçla Toplu Sözleşme Merkez Komisyonu ve Alt Komisyon adlarında iki Komisyon kurulmuştur. . 

5 Yürütme Kurul Üyesi, 5 
Yönetim Kurul Üyesi, 8 İşyeri Sendika Temsilcisi ile dene-- yimlerinden O yararlanılabilecek işçi arkadaşlardan oluşan Merkez Komisyon çalışmalarına, sendika işyeri Temsilcileri iie isyerinde kurulu 45 
Üniteden seçilen temsilcilerin oluşturduğu alt komisyon kaynaklık etmektedir. 


Seydişehir Alüminyum Tesislerinde çalışan işçi arkadaşların isteklerini saptamak bu yöntemle Toplu Sözleşme taslaklarını belirlemek için yapılan bu çalışmalar sırasında Eğitim çalışmaları da. sürdürülmektedir. 

Sendikamızın Toplu Sözleşme uzmanları ile Örgütlenme Dairesi Eğitim Uzmanı katkısıyla yürütülen bu çalışmalarla Toplu Sözleşme taslakları belirlendikten sonra Eğitim çalışmalarına hız verilecektir. 


Ya hep beraber 


Ya hiç birimiz 


İST-Levent VI. 


Bölge Temsilciliğimize bağlı TÜRK PHI- 
LIPS SAN. A.Ş. işyerinde 18 


Ağustos 1975 tarihinde başlayan grevi ilk günkü kararlılık- 
'la sürdüren PHILIPS grevcileri, 9 Ekim 1975 tarihinde Gül- 


tepe yöresinden gelerek AP 


Sömürüsüz 
Bir 
Dünya 


Sanayi proleteryası, bağımsızlık, demokrasi, barış ve sosyalizm mücadelesinin öncüsüdür. Dışa bağlı işbirlikçi büyük burjuvazi, işçi sınıfının ve emekçi halkın müşterek yürüttükleri haklı mücadeleyi önlemek için her olanağı kullanır. 

İşçiler anadolunun ırak yerlerinden topraklarından kopup gelirler ve fabrikalara girerek işçi olurlar. Burjuvazi emek- 


, çilerin gözüne perde indirmek 


için onların da bir gün çalışarak patron olacakları mavalını tekrarlar. Fakirken zengin olmuş beş - on kişinin masalını anlatır, durur. Bizi hayal alemine götürür ve sömürür. 
Oysa makinalara hükmeden bizleriz. 

Patron olmadan da çalışabilir, üretim yaparız. Oysa bugün kanımızla canımızla çalışıp, ancak karnımızı doyurma olanağını elde edebiliyoruz. Faşistler, bizim bu düzene olan tepkimizi istismar ediyorlar. Sol gibi görünen sioganlar söylüyorlar. Örnek, işçi fabrikaya ortak, gibi... Oysa faşizm işçi sınıfını Susturmak. Alabildiğine sömürmek, ezmek için dukları bir diktatörlüktür. Nazi Almanyasında da Hitler, iş- 


- çi sınıfını böyle sol sloganlar- 


la ve milliyetçilik duygularını gıdıklayarak belanın içine yuvarlamıştı. Tarihin tecrübeleri 


önümüzde dururken aynı ha-. 


talara işçi sınıfı düşmez. Bugünkü görevimiz açıkça bir tırmanış içinde olan faşizme 


` karşı güçlü ve örgütlü bir mü- 


cadele vermektir. Mutlu ve demokratik bir Türkiye'yi imar etmek için hepimize büyük gö revler düşüyor. Başarı ırak değil, sabah kadar yakındır. 


Mitingine igttikleri görülen bir grubun saldırısına uğradılar. 

Bu saldırganlar grevci arkadaşlarımız ve çevre halkı tarafından zararsız hale getirildi. 


Levent-İST. VI. Bölge Temsilciliğimize bağlı PHILIPS, AN-KARA Ill. Bölge temsilciliğimize bağlı LAYNE BOWLER ve KAYA DÖKÜM grevcileri insan onuruna yaraşır bir yaşam kurma, yarattıkları değerden hak ettikleri payı alma mücadelelerini sürdürüyorlar. 


Onlar, hakim sınıfın ekono- 


mik ve politik baskısına karşı örgütlerinin temel ilke ve hedeflerinin yönlendiriciliğinde disiplinli mücadele verilmesi gerektiğini, ancak bu yönde verilecek mücadelenin başarı- 


grevcilere yapılan bu saldırıyı nefretle kınarken Burjuva uşakları ile burjuvazinin işçi sınıfının birliğini bozmak için kullandığı ters akımların işçi sınıfının yasal mücadelesini saptıramıyacağını, vurgularız. 


ya ulaşacağını anlamışlar. 
Ekonomik, politik ve ideolojik mücadelede başarı için ön 


şartın «birlik». olduğunu biliyor, el ele yürüyoruz bütün gündüzlerin bizim olduğu güzel günlere diyorlar. 
Bu dünya ne tek tek yaşamakta, 
Bu dünya ne rakının ne şarabın peşinde 
Bu dünya ne parada ne pulda 
Ne kalleşlikte ne zulümde 
Bu dünya aşkın içinde, ALIN TERİNDE 


KIDEM TAZMİNATI 


Personel yöneticileri derneğinin. yeni çıkarılan kıdem tazminatı yasasıyla ilgili olarak düzenlediği toplantı 15 
Ekim 1975 tarihinde gazeteciler cemiyeti salonunda yapıldı. : 
Bu toplantıya DİSK adına, DİSK Hukuk Danışmanı Rasim ÖZ, Türk-İş |. Bölge Temsilcisi, İş veren örgütleri tem silcisi ile bilim adamları katıldılar. 

Toplantıya DİSK adına katılan Rasim ÖZ, her ne kadar gündem, 1927 sayılı yasa ile getirilen yenilikler olarak sap tanmışsa da bu yasanın getirdikleri ve götürdüklerini daha iyi anlıyabilmek için ülkemizde çalışanların tarihi süreç içinde elde ettikleri hakların genel olarak gözden geçirilmesi sonunda bu arada kıdem tazminatı yasası ile getirilme- si özlenen ve getirilmiş bulunan hakların yeterli olup olmadığı öncelikle sunularak bilahare yapılacak panelde işveren çevreleriyle görüş ayrılıklarının neler olduğunun sap tanmasının daha yararlı olacağını açıkladığı sunuş konuş masından sonra sözlerine şöy le devam etti; 

«Türkiye işçi sınıfı 1872 yılından bu yaan eylemli olarak verdiği mücadele sonunda ha kim sınıflardan önemli tavizler koparmıştır. 

İşçi sınıfı 1961 anayasasının getirdiği hak ve özgürlüklerle önemli ölçüde sosyal güvenceler elde etmiş olmak la birlikte önce ekonomik özgürlük olan maddi koşullara kovuşturulmamış bu haklar sermaye iktidarları tarafından saft yasa üzerinde bırakılarak sermayenin sınıfsal çıkarları doğruldusunda uygulana gelmiştir.» 

Anayasada teminat altına alınan hak ve özgürlüklerin uygulama alanında çalışan kit 


SAMSUN'DA SÖZLEŞMEYİ BİZ YAPACAĞIZ 


lelerce ne ölçüde kullanılabildiğini açıklayan Rasim OZ kıdem tazminatı uygulamasında 
1927 sayılı yasa ile yapılan 
değişiklerin çalışan kitlelere getirdiği kazanımların yanı sı ra anayasada belirlenen hak ve özgürlükler ile sosyal devlet ilkesine aykırı hükümleri de birlikte getirdiğini savunmuş, eleştirilerini özetle şöyle sıralamıştır. 

— Kıdem tazminatına Devletin katkısını sağlıyacak fon tesisi, işverenler için sermaye birikimi ve teminat sağlıyarak iktisaden güçlü olanları daha güçlü yapacak, işverenler işçileri daha rahat ekonomik baskı altında tutarak haksız çıkarmaları rahatça uy gulayabileceklerdir. 

— Bu yasa kamu ve özel sektörde çalışan ve iş nitelikleri aynı olan işçiler arasında ayrıcalıklar _ yarattığından anayasanın yasalar önünde eşitlik ve sosyal devlet espirisine aykırıdır. 

— Kıdem tazminatının her yıl için 30 günlük ücret tutarına çıkartılırken getirilen sı- 


nırlama toplu sözleşme yapma 


özgürlüğüne aykırıdır. Bu slnırlayıcı hüküm tavan değil taban olmalıdır. 

— Bu kanundan önce geçen sürelerin 30 gün olarak değerlendiremiyeceği sayı, yasa hü kümlerine uygulamaya ve yargıtay: kararlarına aykırıdır. 

— İşçinin yıpranmasının bir anlamda tükenişinin. bedeli, bir nevi sigortasi ve iş güven cesinin teminatı anlamında olan kıdem tazminatının bu ya sa ile 24 ay dışındaki kısmının gelir vergisine ücret olarak ta bi tutulması! bu adaletsiz sömürü düzeninin dengesiz vergi politikasının emekçiler aley hine nasıl işletildiğinin bir göstergesidir. İşçilerin kıdem tazminatı tümüyle vergi dışı bırakılmağır. 


patronların kur- . 


Karadeniz Bakır İşletmeleri Samsun İzabe Tesislerin- de çalışan işçilerin yasal haklarını koruma yolunda iki aya yaklaşan bir süredir başarıyla sürdürdükleri eylemleri işyeri dışında devam ederken ilgili makamların incelemeleri sonunda sahteciliği kanıtlanan Çağdaş Metal- -İş'in Toplu Sözleşme yetkisinin iptali için Sendikamızca açılan davalar lehimize sonuçlanmıştır. 

9 Eylül 1975 tarihinde yapılan duruşmada karşı Sendika Vekilinin itirazları red edilmiş, yapılan sahteciliğin bir kezde İstanbul Güzel Sanatlar Akademisinden seçilecek bilir kişi heyetince tesbitine karar verilmişti. 

16.9.1975 tarihinde yapılan duruşmada ise Çağdaş Metal-İş avukatının duruşmaya gelmemesi üzerine dava 22.9.1975 tarine ertelenmişti. 

Dosyaya gelen bilirkişi raporunda 144 üyemiz hakkında sahte imzalarla üye giriş fişi tanzim edildiği, 10 üyemiz hakkında işe noterlikte imzaları taklit edilerek sahte istifaname düzenlediği saptanmış ve 22.9.1975 tarihinde yapılan duruşmada da Çağdaş Metal-İş Avukatı bu raporu kabul etmek zorunda kalmıştır. 

Olayın açıklığa kavuşmasıyla mahkeme karşı sendikanın yetkisini iptal ederek bu iş yerinde Toplu Sözleşme yapma yetkisini Sendikamız MADEN- İŞ'e vermiştir. 

Öte yandan işveren haksız olarak işten çıkardığı 285 


işçinin yanı sıra iş yerinde çalışan ve tüm baskılara rağmen Sendikamızdan istifa etmeyen üyelerimizi 19.9.1975 tarihinde İş Kanunununun 13. Maddesine göre işten çıkarmış ve mahkemenin eSndikamıza yetkiyi vermesinden sonra 25 Eylül 1975 tarihinde 70 işçi alarak iki gün içinde bu sayıyı 130'a çıkaracağını 1 Ekim'de ise 200 kadar işçi alacağını açıklamıştır. 

İşte KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ'nde olaylar. bu doğrultuda her geçen gün yeni görünümler kazanmakta, işverenin, Hükümetin baskısıyla herşeyi göze aldığını ve ne pahasına olursa olsun işyerine Sendikamızı sokmamakta kararlı olduğu gibi çeşitli söylentiler yörede dolaşmaktadır. 

Haklı olduklarının mahkeme kararı ilede ortaya çıktığını, işverenin sendikal sebeplerle kendilerini işten çıkarttığını anlatan KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ İşçileri, işverenin açıkça karşı Sendikayı gözettiğini, bu tavrının karşı sendikaya başlı işçilerin işyerini 4 gün aralıksız terk etmelerine rağmen iş akitlerinin feshedilmemesi ve ücretlerinin tam olarak ödenmesinin doğruladığını belirtmektedirler. : 

KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ İşçileri, işverenin tavrının açıkça anayasal özgürlükleri ortadan kaldırmaya yönelik olduğunun bu son eylemleri ilede kanıtlandığını belirtmekte, iş ekmek, özgürlük kavgalarının sonuna dek sü- 


YENİ PORTEKİZ'İN SAĞLADIĞI TOPLUMSAL HAK'LARDAN; 


25 Nisan 1974'ten bu yana 
iki katına çıkan asgari ücret sisteminin kurulmasından ve en düşük gelir ve ücretlerin en azından yüzde 12-44 artmasının yanında, emekçilerin “ Yükseltici 


yaşam düzeylerini” tedbirlerin bazıları : 


Aile yardımının çocuk başına 240 esküdos artması Emeklilik ve sakatlık yardımı: asgari ücretin' yüzde 50'si (27 Mayıs 1974) Yaşam düzeyleri en düşük olanlar için ayda 1000 esküdoluk bir yardım sandığının kurulması (27 mayıs 
1974). 

Emeklilik ve diğer ikramiyelerin kamu kesimini de kapsaması 

İhtiyarlık ve sakatlık yardımlarından yararlananlar için 1974'ten itibaren Noel primi verilmesi (18. 12. 
1974 

Sigortanın tarımda çalışan 


gençlere uygulanması Sigortanın tarımda çalışan 16-18 yaşlarındaki tüm gençlere uygulanması (13. 
12.1975) 

Tüm toplumun haklarını eşit bir düzeyde birleştirmek amacıyla tüccar emniyet sandıklarının sendika emniyet sandıkları ve aile yardımı sistemiyle kaynaştırılması (31.12.1974) Tarım işçileri (500.000 kişi) bundan böyle, hastalık sigortası ve ihtiyarlık ve sa- 


katlık primleri konusunda sanayi işçileriyle aynı haklara sahip oluyorlar. Tarım işçileri için, ücretli tatil ile analık, ölüm, ihtiyarlik ve sakatlık ikramiyeleri sağlanıyor (1.4.1975) Bekârlar için ücretlerinin yarısı, aile reisleri için ücretlerinin üçte ikisi tutarında bir işsizlik tazminatının gerçekleşmesi (1.4.1975) Beşinci geçici hükümet tarafından alınan en son tedbirer (Temmuz - Ağustos 
1975.) 


*Çeşitli toplumsal yardımlardan yararlanmak için gerekli altı aylık sürenin kaldırılması. 

İş hastalıkları yardımının yükseltilmesi. 

Emekçi kadınlar için analık ücretli tatilin 90 güne çıkartılması. 


Küçük ve orta işletmelerin korunması yönünde yeni tedbirler. 

Özellikle tarım kooperatifleri ve kent dışı bölgelerde kreş ve çocuk parkları açılmasına yönelik girişimlere yardım edecek bir plânın hazırlanması 

Yaşlıların bakım ve sağlığı na ilişkin ileri tedbirler; emekli yurtlarının kurulması ve mevcutlarının iyileştirilmesi. 

65 yaştan yukarı ve ekonomik gücü olmayanlar için parasız tıbbi denetim. 


DİSK, İSPANYA FAŞİST REJİMİNİ NEFRETLE KINAR / 


Tüm dünya barış ve demokrasi güçlerinin, sosyalist ülkelerin ve birçok kapitalist ülke hükümetlerinin prötestosonu hiçe sayan İspanya Devlet Başkanı faşist Franko, beş genç anti-faşisti ilam mangasına göndermekte tereddüt etmedi. 1939 yılından bu yana İspanya halkına kan kusturan faşizm ve onun simgesi Franko'nun ölüm kararlarına karşı yapılan protesto gösterileri yükselirken, MC iktidarının sesini çıkarmaması anlamlıdır. Tüm demokratlar, MC iktidarının bu tavrıyla beş anti-faşist'in öldürülmesi ve altısının da ömür boyu hapse mahkum edilmesinden memnunluk duyduğu sonucunu çıkarmakta haklıdırlar. 

Evrensel insan hakları bildirgesine imza atmış olan ülkemizde, böylesi bir iktidarın bulunması, halkımız ve ileri- 


ci güçler için bir talihsizliktir. 


İşçi sınıfımızın sınıf ve kitle örgütü olmasının yanında, ulusal ve demokratik bir kuruluş olan DİSK, yüzbinlerce üyesi adına İspanya faşist rejiminin beş genç. anti-faşisti katletmesini nefretle kınar ve İspanya emekçi halkının, tüm ilerici ve yurtsever güçlerin demokrasi ve özgürlük 


" savaşını destekler. 


maden - iş heyeti 
İaponya'dan döndü 


Genel Başkan Vekilimiz; Hüseyin EKİNCİ ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü; Sina PA-MUKÇU ile birlikte (IMF) U- 


luslararası Metal İşçileri Federasyonu Merkez Komite toplantısına katılmak üzere 


Tokyo'ya giden TÜRKLER, IMF toplantısında bir konuşma yapmış, Türkiye'deki toplum- 


sal ve güncel gelişmeler hakkında bilgi vermiştir. / 


8-9 Ekim 1975 günlerinde yapılan toplantıda IMF Genel Kurulu çalışmalarının yanısıra dünyada meydana gelen ekonomik bunalımlar ve genel işçi sorunları tartışılmıştır: 

Bilindiği gibi IMF Demokrat ülkelerdeki her çeşit maden işçisini, menfatlerini ortaklaşa savunabilmeleri için bir arada toplayan bir işçi örgütüdür. Genel Kuruldan sonra en yetkili organı olan Merkez Komitesi üyeleri arasında Genel Başkanımız; Kemal TÜRKLER'de bulunmaktadır. 

‘Genel Merkezi İsviçre'nin Cenevre Şehrinde olan Uluslararası Maden İşçileri Federasyonu IMF'ye Türkiye'de üye olan tek Sendika DİSK'e bağlı TÜRKİYE MADEN-İŞ Sendikasıdır. 


Türkiye işçi sınıfının devrimci “sendikal örgütü DİSK, 
1967 yılından bu yana 
diği mücadelede sınıfının haklı gururu olarak hergeçen gün yeni kazanımlarla. güçleniyor. 

Ekonomik ve politik mücadelenin ayrılmazlığının savunucusu. DİSK, anayasaya inan mış, demokrasinin gerçekleşmesinden yana sosyalizme doğru ilerleyenlerin gücü olduğunu şerefli mazisiyle kanıtlıyor. 

DİSKin bu gelişimi karşısın da burjuvazi ve onun Hikdeyicisi TÜRK-İŞ bugünlerde yeni denemelere girişiyorlar. 

Tıpkı 1970 lerdeki tasarılarla ortaya çıkıyor, sendikalar kanununda değişiklik öneriyorlar. 

TÜRK-İŞ'in eğitim” sekreteri Kaya Özdemir'in başkanı bulunduğu TÜRK METAL Sendikasının başkanlar kurulu 


toplantısında «Tek ve Mecbu- 


ri Sendikacılık» getirilmelidir.deniliyor ve MC nin sesi TRT Mikrofon ve ekranların- dan kamu oyuna açıklanıyor. 

Her işçinin zorunlu olarak sendikalı olacağı, her iş kolunda tek bir sendikanın bu- 


` temel sınıf vardır: 


SANAT SINIFSALDIR 


İçinde Türkiye'nin de yer aldığı kapitalist ülkelerde iki Buriuvazi ve proletarya. Hayatın her alanında bu iki sınıfın çıkarları uzlaşmaz bir biçimde birbirinden ayrıldığına göre, sanatları da birbirinden ayrılır: Burjuva sanatı ve proletarya sanatı. Burjuva sanatı gericidir. Çünkü, burjuvazinin iktidarını korumaya yarar, işçi sınıfının, emekçilerin dikkatini iktidar sorunundan başka yönlere kanalize etmeye çalışır. Halkın sorunlarına eğilen sosyalist gerçekçi sanata düşmandır. 

İşçi sınıfının sanatı ilericidir. Çünkü, işçilerin, tüm çalışanların kurtuluşuna yardımcı olur. Her türlü sömrüü ve baskıya karşıdır. Çalışanların sorunlarına eğilir, çözmeye çalışır 

Burjuva sözcüleri, sanatın toplumlardan «bağımsız» olduğunu, sanatçının bilinçaltı düşüncelerinin ve ilâhi duygularının bir ürünü olduğunu ileri sürerler. İşçi sınıfının sözcüleri ise sanatın, toplumların gelişmesinden, sosyal sınıfların değişmesinden «bağımsız» olmadığını, sanatın ancak en ilerici hareketlerle, proletaryanın iktidar mücadelesi ve ideolojisi ile bağlar kurarak gelişebileceğini söy- 


ver- ` 


erler. 


Burjuva sözcüleri neden sanatın toplumlardan «bağımsız» olduğunu ileri sürerler? Çünkü, sanatın sınıfsal bir özü bulunduğunu saklamak, işçi sınıfının kendi sanatını geliş- 


tirebilmesini, mek için. 


bilinçlenmesini, 


giderek güçlenmesini önle- 


Gerçekten bunu başarabilirler mi? Belki bir dönem ve bir ölçüde kitleleri şaşırtabilirler ama işçi sınıfının sanatının gelişmesini önleyemezler. Nasıl ki işçi sınıfının iktidara geçmesini önleyemedikleri ve önleyemeyecekleri gibi. 

İşçi sınıfı, kendi sanatını kapitlizmin bağrında doğurur ve geliştirir. Ama onun en gelişkin hali ancak işçi sınıfının, emekçi halkın iktidarında olacaktır. 

(İlerideki sayılarımızda, işçi sınıfının sanatından ör- 


nekler vereceğiz.) 


ÜÇLENİYOR. 


© o i Tedirgin 
Nurullah ÖZKEPÇE 


lunacağı, devrimci 


ların aradan çıkarılacağı sa- 


rı sendikacılık yoluyla 'eme- 


ğin tümüyle sermayenin sultası altında tutulacağı bu değişiklik yerli ve yabancı tekelci sermaye çevresinin temsilcisi bugünkü Hükümet- ten isteniyor. Çalışma Bakanı bu tür çalışmaların yapıldığını teyid ediyor. Derken Türkiye 


„işveren sendikaları Konfede- 


rasyonu Genel Sekreteri Rafet İBRAHİMOĞLU başlıyor ahkâm kesmeye; Sendika enflasyonu önlenmeli, işçiler tek ve güçlü bir örgütte toplanmalı, Referandum uygulaması zararlı ve erkendir» diyor. 

İste sermaye çevrelerinin kendi. sınıflarının çıkarları doğrultusunda tek bir ağızdan konuşmalarına TÜRK -İŞ'in kaynaklık etmesi işçi sınıfının 

Evet gene biz burjuvazinin temsilcisi Rafet İbrahimoğlu'- nun son günlerdeki arzusuna kulak verelim. 

Avrupa işverenler (o örgütü üzerinde kimlerin ve nasıl hesaplamalara giriştiğini gösteriyor, işçi sınıfı düşmanlarının kimliğini tek tek bir kez daha belirliyor. 


sendika- 


toplantısından dönen bu bey, ayağının tozuyla hemen «İşçi ücretlerinin dondurulması zorunludur. Ancak böylelikle enflasyon ve. işsizlik önlenebilir» dedi. 

İşçiler! DİSK Genel Sekreteri İbrahim GÜZELCE'nin açıkladığı gibi, kapitalist sistemin tekelci Devlet kapitalizmi, Dünya çarpındaki buhranı gittikçe genelleştirip derinleştirirken, ekonomiyi yeniden canlandırma maskesi altında yapılan bu toplantının esas amacı; Ulusal ve uluslararası tekellerin sermaye birikimini hızlandırmak kâr oranını yükseltmek sömürüyü dahada şiddetlendirmektir. 

Ücretlerin dondurulması girişimi emperyalist kapitalist sistemin yapısı gereği derinleşen buhranın tüm sonuçlarını. emekçilerin sırtına yüklemekten başka bir şey değildir. 

Yaşadığımız günler sermaye çevrelerinin tüm bu hesaplamalarını tatbik safhasına koyma girişimlerine sahne olurken, işçi sınıfı haklı davasına karşı nedenli tavizsiz ve titiz olduğunu bugün yinelenen burjuvazinin belirgin tavırlarına karşı geçmiş yıllardaki bir tarihi bir kez daha hatırlatarak kendi yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu yolda her geçen gün yüzlerce binlerce, onbinlerce oluyor daha çok daha çok oluyor yapraklar kadar,.balıklar kadar çok olacak! 
Birleşiyor! 


EGELİ 
İŞÇİLER 


Baştarafı 1. sayfada esirgemeyenlerin gücüdür dediler. 

ŞENKAYA DÖKÜM ve MAS-COT RADYO işçilerinin toplu sözleşme görüşmelerinde belirledikleri ekonomik isteklerine karşı işverenler (o uyuşmaz bir tutum takındılar. Konu uzlaştırma Kuruluna götürüldü. 

İşverenler bu tutumunda direnirlerse onlarda j ve TEKİMAL SİNATEZ işçileri gibi grev kararını işyerine asacağız diyorlar. 

ECE KAZAN, DİZEL SAN, P.E.A. ALPLER ZİRAAT ALET-LERİ işçileri ise istekleri doğrultusunda imzalanan toplu sözleşmelerle yeni m ormin haklar elde ettiler. 

EMAŞ işyerinde çalışan işçi arkadaşlarda geçtiğimiz 


- günlerde yeni sendika temsil- 


cilerini seçtiler. 

Örgütsel disiplinle verilen mücadelede tabanın söz ; ve karar sahibi olmasını temel ilke olarak benimseyen sendikamız anatüzüğünün ilgili maddesi gereğince demokratik koşullarda yapılan bu seçimler sonucunda; İşyeri baştemsilciliğine; Hüseyin GÜ-ZELOCAK, Temsilciliklere Cevat TATLI, Ahmet SEZEN, Erdoğan YURT, Selâhattin YE-DİNCİLER, Hakkı İNCE, Abdurrahman TURAN, Yusuf SA-RAÇ getirildiler. 

Temsilci o arkadaşlarımıza, örgütümüzün ilke ve hedefleri doğrultusunda disiplinli, eğitici, yönlendirici çalışmalarında başarılar dileriz. ` 


BURSA'da 
BÖLGE 
KONSEYİ 
YAPILACAK 


Bursa XIII. Bölge Konseyin- de yapılacak seçimler sonucunda Bölge Temsilcisinin yanı sira Bölge Denetim Kurulu ve Onur Kurulu üyeleri belirlenecektir. 

örgüt kademelerinde görev alacakları demokratik yollarla iş başına getirmeyi, Sendikal her türlü eylemde Taban'ın söz ve karar sahibi olmasını temel ilke olarak benimseyen sendikamız Ana Tüzüğünün ilgili maddeleri gereğince, yapılması gereken Bursa XIII. 
Bölge Konseyinin, Genel Yürütme Kurulunun bu konuyla ilgili kararı doğrultusunda eğitim Dairesi tarafından düzenlenecek Staj Kurslarının bitiminden sonra 14.12.1975 tarihinde yapılması kararlaştırı!- mıştır. 


işçi sınılımız 


Baştarafı 1. sayfada 

Bu karardan hareketle Sendikamız MADEN-İŞ, LASTİK-İŞ, GIDA-İŞ;: TEKSİL ve PET-ROL KİMYA-İŞ sendikaları tarafından ilk gıda yardımı 17 
Ekim 1975 tarihinde SUNGUR LAR işçisine iletildi. 

İşçi o sınıfının demokratik hak ve özgürlüklerine karşı burjuvazinin giriştiği eylemlerin teker teker sergilendiği bu iş yerinde sınıfsal yapısından gelen baş eymezlikle aylardır mücadele veren SUN GURLAR işçisine Türkiye işçi sınıfının bir sınıf ve kitle. örgütü olan DİSK bünyesinde- ki Sendikalar tarafından yapılan bu yardım işçi sınıfı' dayanışmasına ne güzel bir ör- 
“nektir. 


Seçimi 
Yapıldı 


Pendik-İSTANBUL IV. Bölge Temsilciliğimizce yeni örgütlenen Gebze'de kurulu NA-SAŞ (NEVŞEHİRLİLER ALÜ-MİNYUM SAN.) 
geçtiğimiz günlerde İşyeri Sendika Temsilci seçimi yapıldı. 

Yapılan bu seçimler sonucunda Baştemsilciliğe; Mümin DUMAN, Temsilciliklere; ise Yakup YAKUPOĞLU, Ali AKAYCAN, Hüseyin DÜZEN, Kâmil İYİEDER, Cengiz ÖZDE-MİR getirildiler. 


1973:den bu yana işyerinde- 5 


ki sarr sendikaya karşı verdikleri mücadeleyi bir süre önce başarıyla sonuçlandırarak saflarımıza katılan NASAŞ İŞÇİLERİ böylelikle burjuvazi-' nin işçi sınıfının birliğini bozmak için diktiği engellere, sarı sendikalara karşı devrimci kararlılıkla. verilen mücadele- 


nin mutlaka başarıyla sonuç- - 


lanacağını bir kez daha gontor diler. 

İş ve Ekmek mücadelesinin demokrasi ve özgürlük mücädelesinin ayrılmazlığına inanan NASAŞ İŞÇİLERİ bu mü- 


.cadelelerinin zaferini sınıfla- 


rına armağan ettiler. 


İşyerinde çalışan 634 işçiyi . 


kapsayan ve halen yürürlükte olan Toplu İş Sözleşmesi sendikamız MADEN-İŞ-tarafından yürütülmeye başlanmıştır. 


İŞÇİ ARKADAŞ 
BU GAZETEYİ 
OKU. OKUT.. 


KÖYÜNE 


GÖNDER. 


işyerinde ; 


IX. BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ-DENİ İZLİ'de AÇILDI 


Ege Bölgesinde Sendikamızın saflarına son günlerde artan toplu katılmalar üzerine Genel Yürütme (Kurulumuz Denizli İlinde Sendikamızın 


XIX. Bölge. Temsilciliğinin a- 


çılmasına karar vermiştir. 
. Denizli, Muğla, Burdur, Af- 


yon ve Uşak illerinde faaliyet . 


gösterecek olan XIX. Bölge Temsilciliğine Bölge Temsilcisi olarak İzmir lil. Bölge Temsilciliği Organizatörü Ali Rıza Kaplan, Bölge Organiza- 


törü olarak da İzmir'de kurulu . 


SELGEÇEN işyeri Baştemsilcisi Burhan Aktaş atanmışlardır. . 

Denizli ve çevresinde Maden-İş kolunda çalışan yaklaşık 10 bin işçinin yanısıra Tekstil, Gıda, Keramik ve Kimya işkollarında da çalışan 5 
biri işçiye hizmet 'götürmeye amaçlayan XIX. Bölge Temsilciliğimiz bu görüşten hareketle DİSK Bölge Temsilciliği .görevinide üstlenmiştir. 

XIX. Bölge Temsilciliğimizin adresi aşağıdadır. 

Türkiye Maden-İş Sendikası 

.XIX. Bölge Temsilciliği 

Garaj. Caddesi Santral Garaj Çıkış Kapısı No: 78 

DENİZLİ 


ANKARA ll. BÖLGE TEM-SİLCİLİĞİNE KEMALETTİN ÜN. 
LÜ ATANDI 


Genel Yürütme Kurulumu- 


ozun 2.9:1975 kararı ile XVI. 


Bölge Temsilciliği Organizatörü Kemalettin Ünlü, Il. Bölge 


Temsilciliği Vekilliğine atan- 


mıştır. 


DUYURU 


Türkiye Devrimci İşçi Sendi: |: 


kaları Konfederasyonu (DİSK) 


' Genel Merkezi 13 Ekim 1975 


Pazartesi gününden itibaren «Beşiktaş, Barbaros 
Uluğ Han No: 64/4» adresin- den taşındı. 

Yeni Adresi: 

MERTER SİTESİ 


LONDRA ASFALTI AHMET 


KUTSİ TECER CADDESİ 


NO. 10 KAT 6 
AKSARAY/İSTANBUL 
254270 - 254271 


Tel.: 


DET >- m? i A a o "d ERL 


retlilerin yoksullaşma sürecini hızlandırmıştır. 


Bulvarı. 


. mokrasi, barış ve toplumsal ilerleme doğrultusunda 


| e Y 4 y 4 s. as 


KAPİTALİZMİN KRİZİ ve ÜCRET ARTIŞLARI 

Yazan: İbrahim GÜZELCE 

(DİSK Genel Sekreteri) 

Fransa ve Federal imanla daki işsiz sayısı 2,5 milyonu 

geçmiştir. Üçüncü olarak, fiyat artışlarını daha da körükleyici bir tutum içine girmişlerdir. 

Temelde, entflâsyon hızının artmasına sebep olan büyük sermaye, kâr oranını yükseltmiş, çalışan kitlelerin, üc-Sadece bununla yetinmeyen büyük sermaye, Kapitalizmin buhranının sonuçlarına değil, nedenlerine de HAYIR diyen halk kitle- 


-lerine karşı yönelttiği baskı ve zorbalığı yoğunlaştırarak, - demokrasi ve özgürlükleri hedef alan düşmanca 


tavrını açıkça ortaya koymuştur. i Portekiz'in başkenti Lizbon'da, küçük Avrupa işveren temsilcilerini biraraya getiren toplantıda alınan kararlar, işte bu yönelişi hızlandırıcı doğrultudadır. 
İşveren temsilcileri: toplantıda «ücretlerin fiyat en- 


“dekslerine göre ayarlanmasının, enflâsyonu körükleyici rol ` oynadığı»nı ileri sürerek, geçenlerde İngiltere'de olduğu 


gibi, ücretlerin sadece belirli bir oranda arttırılmasını önermişlerdir. 

Kısacası, kapitalist tekeller, kendi. sistemlerinin krizini, enflâsyonun hızlanmasını, ücret artışlarına, ücretlilerin ya- 


. şam düzeyini yükseltmeye çalışan sendikalara yüklemek 


istemişlerdir. Bu olgu Fransız, Alman, İngiliz, İtalyan halklarının olduğu gibi, kendi halkımızın da daha fazla yoksullaşmasını,. özgürlüğünün kısılmasını getirmektedir. 

Diğer yandan, kapitalist-emperyalist Avrupa büyük 


_ sermaye temsilcileri toplantı yeri olarak Portekiz başken- 


tini seçmekle, Portekiz işçi sınıfının, -Portekiz'deki tüm emekçi kitlelerin, ilerici ve devrimci güçlerin sosyalizme doğru ilerleyen demokrasi ve toplumsal mücadelesine karşi, faşizmi: tezgâhlama doğrultusunda sabotajlar, kanlı saldırılar düzenleyen faşist ve gerici güçlerin ve bu güçleri destekleyen Portekiz sermaye sınıflarının yanında yer aldıklarını açıkça göstermişlerdir. Böylece Rafet İbrahimoğlu da, işverenlerin ve MC iktidarının ülkemizde yoğunlaştırdığı anti-demokratik baskının temsilcisi olarak bu toplantıya katılmış ve bu toplantıda sermaye sınıflarının bu tavrını temsil etmiştir. 

İşçi sınıfımızın sadece sınıf ve kitle örgütü olarak değil, fakat ulusal ve demokratik bir örgüt olarak da DİSK, Batı Avrupa kapitalist tekelleri temsilcilerinin, halkların çıkarlarına ve ulusal gelişmeye karşı" aldıkları kararların yerine, emekçi kitlelerin yaşama düzeyini yükseltici, ekonomiyi gerçekten canlandırıcı, enflâsyona karşı gerçekçi tedbirler önermektedir. 

Bu tedbirler şöyledir: 

— Ucret artışlarının fiyat artışlarının önüne geçmesi ve asgari ücretin aile geçim endeksine göre ayarlanması, 

— Paranın değerinin korunması ve satın alma gücünün yükseltilmesi, 

— Temel tüketim maddelerinin üretiminin hızlandırı!- ması ve iç tüketime ağırlık verilmesi, 

— Haftalık çalışma süresinin, ücret kaybı olmadan 40 
saate indirilmesi, 

— Fiyat artışlarına son verilmesi, 

— Tarımsal ürün taban fiyatlarının yükseltilmesi, 

— İthalât ve ihracatın, bankaların, sigorta şirketlerinin, ` büyük sanayi işletmelerinin millileştirilmesi, 

— Çalışanların; işyeri yönetimine, sendikaları. aracılığıyla katılmalarının sağlanması, 

— Ulusal çikarlarımızı gözeten, başta komşularımızla olmak üzere, tüm ülkelerle Karşılıklı güven ve işbirliği temeline dayalı yeni ekonomik, kültürel ve siyasal ilişkilerin geliştirilmesi; bağımsızlıkçı, barışçı ve onurlu bir dış politika izlenmesi; NATO ve CENTO'dan çıkılması; tüm ikili 


anlaşmaların yırtılması. ` 


Sınıf ve kitle örgütü, aynı zamanda ulusal, demokratik 


. bir örgüt olan DİSK, Türkiye İşverenler Sendikası Genel 


Sekreteri Rafet İbrahimoğlu'nun da katıldığı, Batı Avrupa İşveren Örgütlerini Lizbon'da biraraya getiren toplantıyı ve bu toplantıda alınan kararları, başta halkımız olmak üzere, tüm Batı Avrupa Halklarının yaşama ve çalışma koşullarını daha da ağırlaştırıcı olarak değerlendirmektedir. 

İşçi sınıfımızın sendikal örgütü olarak DİSK, emekçi halkımızın emekten yana bir düzen için, bağımsızlık, de- de- 


. mokratik hak ve özgürlükler için verdiği mücadeleyi geliştirme ve ll kararlıdır. 


CUMHURİYET'ten 


MADEN-İŞ GAZETESİ 
DİSK'e bağlı Türkiye Maden-İş Sendikası adına: 

Sahibi: Kemal TÜRKLER 

Sorumlu Yönetmen: Kudret YILDIRIM 

Yazışma ve Yönetim Yeri: Merter Sitesi Ahmet Kutsi Tecer Caddesi No: 10 Kat: 4 - İSTANBUL 
Genel Merkez: Barbaros Bulvarı No: 58 
Beşiktaş - İstanbul 

Telefon: 48 50 74 48 5075 / 48 50 76. 


BASKI AKSİSEDA MATBAASI 


Yirminci yüz yılın son çeyreğine emperyalizm ve kapitalist ülkeler sosyal çelişkilerin: her türlü anlaşmazlıkların, çatışmaların (o sertleşmesiyle giriyor. Kapitalist ülkelerin bir çoğunda üretim düşmekte, fiyatlar hızla yükselmektedir. 
Döviz bunalımı, enflasyon artışı kapitalizmin bir sonucu olarak bu ülkelerde yoğunlaşmaktadır. 

Emperyalizme ekonomik ve politik yönden bağlı ülkemiz de bu gelişmelerden ayrı olarak düşünülemez. 

Üretimdeki düşüş ve fiyat yükselişleri, doğal olarak, öncelikle' işçi sınıfına emekçilere dokunmakta gizli ve açık işsizlik günden güne artmaktadır. 

Ücretleri dondurarak bunalımın ağırlığını emekçilerin sırtına yükleme denemeleri bugün de tezgahlanmağa çalışılmaktadır. 


“Ücretleri dondurarak bunalımın ağırlığını o emekçilerin sırtına yükleme denemeleri bugün de tezgahlanmağa çalışılmaktadır. 

Burjuva toplumunun rek politik istkirarsızlığı, birbirini izleyen hükümet bunalımları işçi sınıfının aktifliğini artırırken, sağcı, aşırı gerici, faşizm yanlısı güçlerin saldırganlıklarını da artırdı ve işte böyle bir dönemde seçimler yapıldı. 

12 Ekim kısmi 
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HALKIMIZ 12 ERİM SEÇİMLERİN FASİZMİ GERİLETMİ 


GAYRİ RESMİ SEÇİM SONUÇLARI 


milletvekili seçimleri bir yerde ilerici ve demokrasiden yana güçlerle, gericiliğin, faşizmden yana güçlerin seçimiydi. 

Demokrasi düşmanları, faşizm . yanlısı güçler, gericiler oy istemek için halkımızın 


önüne çıktılar. 


sobe 


Devrimci sendikâlar sarı. sendikalardan daha güçlüdür. Çünkü devrimci sendikalar işçilere fazla sosyal haklar sağlar. 

Fakat devrimci sendikaları sarı sendikalardan ayıran fark yalnız bu değildir. Devrimci sendikaların yönetiminde işçiler söz sahibidir. Bütün kararlar demokratik bir şekilde alınır. Temsilci seçimlerini işçiler yönetirler, toplu sözleşmelerde, grevlerde son söz sahibi işçilerdir. 

Devrimci sendikalar işçi sınıfının birliğini sağlamaya çalışırlar. Örneğin DİSK'te, aynı işkolunda birden fazla sendika bulunmaz. Bulunsa dahi bu sendikalar 6 ay içerisinde birleşmek zorundadırlar. Çünkü işçilerin ayrı sen- 


“dikalarda bölünmesi, patronlar karşısında zayıf kalmasına 


sebeb olur. Halbuki Türk-İş'te aynı: işkolunda birden fazla sendika bulunur. Çünkü onlar işçi sınıfının birliğini düşünmezler. Türk-İş yöneticilerinin düşündüğü tek şey sendika ağalıklarıdır. 

Devrimci sendikalar, işçi sınıfının dayanışmasına önem verirler. Bir işyerinde işçiler greve, gittiğinde, direnişe geçtiğinde işkolu ayırımı gözetmeksizin bütün sendikalar, işçiler tek bir kalp gibi çarparlar. Direnişe geçen arkadaş- 


grevleri kırmak isteyenler bu kerre 
Ekimde halkımızın çıktılar ve gereken cevabı da aldılar. 


Taşlı, sopalı, silahlı saldırılarıyla nasıl bir düzenin savunucusu olduklarını seçim öncesi ortaya koyanlar, işkenceciler, kontr-gerillacılar, işçi sınıfının yasal grevlerini yasaklayanlar, baskı ve terörle 


den yana ' olan larında bir artış olurken. bir- 


İŞÇİ VE EMEKÇİ HALKIMIZ DEMOKRASİ KAVGASINDA! 


Editorial desen: YALÇIN ÇETİN 


leşen sağın oylarında bir gerileme olmuştur. 
Sermayenin egemenlik alanında meydana gelen bu durum ve koşullar, kapitalist sis temin toplumu sürüklediği çıkmazı daha da belirgin bir biçimde ortaya koydu. 


oy istemek için 12 
karşısına 


Bu seçimlerde demokrasi- güçlerin oy- 


İ Türkiye İşçi Sınıfına Selâm 


Türkiye işçi sınıfına selâm! 

Selâm yaratana! 

Tohumların tohumuna, serpilip gelişene selâm! 
Bütün yemişler dallarınızdadır. 

Beklenen günler, güzel günlerimiz ellerinizdedir. 
Haklı günler, büyük günler, 

Gündüzlerinde sömürülmeyen, 

Gecelerinde aç yatılmayan, 

Türkiye işçi sınıfına selâm! 

Meydanlarda hasretimizi haykıranlara 

Toprağa, kitaba, işe hasretimizi 

Hasretimizi ay yıldızlı esir bayrağımıza Düşmanı yenecek işçi sınıfımıza selâm 

Paranın padişahlığını, 

Karanlığını yobazın ve yabancının 

Roketini yenecek işçi sınıfına selâm! 

Türkiye işçi sınıfına selâm! 

Selâm yaratana. 


larını ziyaret ederler, moral yardımda bulundukları gibi maddi yardımda da bulunurlar. İşçilerin dayanışması, başarıya ulaşmak için önemli bir faktördür. Halbuki Türk-İş, işçilerin dayanışmasını bozmaya çalışır. Sarı sendikacılar işçilerin dayanışmasından korkarlar. : 

Fakat DİSK'i Türk-İş'ten, sarı sendikalardan ayiran farklar sadece bunlar değildir. En önemli fark şudur: DİSK, işçilerin, emekçilerle beraber devlet yönetimine ağırlığını koymasını savunur. İşçilerin ancak bu şekilde tamamen kurtulabileceğini ileri sürer, bu uğurda çalışır. Türk-İş ise, «Partilerüstü politika» yurtturmacası adı altında işçilerin, emekçilerin devlet yönetimine katılmasına karşı çıkar. 
Böylelikle patronların düzenini, yani. kapitalist düzeni korumuş olur. 

İşte DİSK'i Türk-İş'ten, sarı sendikalardan ayıran bellibaşlı farklar bunlardır. Bunun içindirki işçiler akın akın DİSK'in saflarına katılıyorlar. Bu uğurda ölümü bile göze alıyorlar. i 

DİSK daha güçlüdür ve güçlenecektir. DİSK'in çatısı altında daha çabuk toplanmakla ve ilkeleri doğrultusunda mücadele etmekle kurtuluşumuzu çabuklaştırmış oluruz. 


